
Heb je buren lief als jezelf!

27 september is het Burendag. 
De week daarvoor willen we samen
bidden voor onze buren. We bidden
voor alle buren, maar we vragen
speciaal aandacht voor buren met
een migratieachtergrond. 
 

Gebedsweek
21 tot 27 september 2025



Zondag
 21 september



Gebed

Bewoners lopen eraan voorbij, maar toeristen pakken
hun telefoon als ze de poppen naar buiten zien komen.
Het vertrouwde deuntje klinkt over de Markt. De duiven
stuiven op. Na een rondje over de Sint Jan landen zij op
het oude stadhuis. Dit is Gouda. Overal zijn buren bezig
hun tuin op te hogen, minimaal een centimeter per jaar.
We zijn best tevreden met onze stad, die voelt als een
groot dorp. Er wonen meer dan 150 verschillende
nationaliteiten in deze stad. Er zijn veel bekende
verhalen en bekende gezichten. Maar – ook dat is
Gouda – er speelt genoeg achter de voordeur waar we
weinig van weten. 

Als christenen mogen we ons inzetten voor het goede
van de stad. Laten we beginnen door kennis te maken
met onze buren. Jezus zei: ‘Heb je buren lief als jezelf.’
Dat is uitdagend. Het is goed om daarom te bidden voor
de buren. Door te bidden voor de buren verandert God
eerst onszelf en hoe wij naar onze buren kijken. Ken je
al je buren al? Dit is een goede week om eens kennis te
maken. Misschien ken je de buren al wat langer. Heb je
al eens gevraagd of je voor of met hen mag bidden? 

Pak de kaart van Gouda of jouw wijk er eens bij
(eventueel digitaal). Pak ook een waxinelichtje of kaars
en steek die bewust aan als een verlangen om Jezus’
licht (door jou heen) te zien schijnen in jouw straat en
buurt. Laat je ogen over de kaart gaan: jouw straat, de
plekken waar je boodschappen doet, de kerk waar je
betrokken bent, plekken die in het nieuws zijn geweest
(positief of negatief) en bid daarin zowel voor jezelf als
je buren (noem hen specifiek bij naam als je hen kent):
 

Bid dat Gods licht en vuur in je aangewakkerd mag
worden voor je buren en buurt
Bid voor liefde en compassie voor je buren 
Bid voor goede ontmoetingen en een goede band
met de buren
Bid voor mooie gesprekken en kansen om te delen
van wat je hebt
Bid voor de kinderen en jongeren in de buurt 
Bid voor de problemen achter de voordeur 
Bid tegen armoede en verslavingen 
Bid tegen criminaliteit en de invloed daarvan
Bid voor vrede in de buurt 

Onze buren 

Leessuggestie: Markus 12:28-33 
Heb je buren lief als jezelf 



Maandag
22 september



Gebed

We dromen elke nacht, maar vergeten ze vaak gelijk
als we wakker worden. Voor veel mensen uit andere
landen spelen dromen een belangrijke rol in hun
leven. Afrikanen, Iraniërs en Afghanen vertellen
verhalen van heldere dromen die betekenis hebben.
Er zijn verhalen van mensen die Jezus zagen in hun
droom en daardoor compleet veranderd zijn. God
gebruikt dromen om zichzelf te laten zien en
mensen te veranderen net zoals in de
Bijbelverhalen. Een buurvrouw vertelde dat ze
nieuwsgierig werd naar het geloof door dromen die
ze kreeg over Jezus. 

Ook op plekken in de wereld waar het moeilijk is
voor christenen om hun geloof te delen, gebruikt
God dromen. Je kunt gerust vragen naar de dromen
van christenen uit andere gebieden. Het is bijzonder
dat zoveel mensen uit gebieden waar het moeilijk is
om christen te zijn en het geloof te delen, nu onze
buren zijn in onze stad. Het is onze droom dat God
zich aan hen wil laten zien. Hij kan dat doen door
dromen, en Hij wil dat ook doen door ons: de
christenen en kerken in de stad. 

Pak een vel papier en probeer eens met je
voorstellingsvermogen te dromen hoe de stad of jouw
buurt/straat eruit zou zien als mensen God persoonlijk
zouden ontmoeten. Als God mensen persoonlijk zou
ontmoeten door dromen, door contact met mensen die
Jezus kennen of door kerken die uitreiken naar de wijk,
etc. Vraag de Heilige Geest je hierin te leiden. Schrijf de
dingen op of maak een tekening, collage of andere
creatieve vorm. Hoe zou God zich kunnen laten zien in
jouw omgeving en hoe ziet jouw buurt en dan uit? Wat
is jouw verlangen voor de buurt? Bid hiervoor. 

Bid verder voor: 
Bid dat God zich laat zien aan allerlei mensen in
Gouda door dromen
Bid voor visie en dromen in het hart van de
christenen
Vraag God waarin Hij jou in beweging wil zetten om
het verschil te maken in jouw stad/buurt/straat voor
Hem 
Bid voor een open hart voor verschillende buren
onder christenen 
Bid voor verbinding met andere christenen in de
buurt 
Zegen de initiatieven van andere christenen in de
buurt 

Dromen 

Leessuggestie: Handelingen 2:7-17
God wil je visioenen en dromen geven 



Dinsdag
23 september



Gebed

In Gouda wonen veel mensen met Marokkaanse wortels.
Een deel van hen is Amazigh. In Nederland meer bekend
als ‘Berber’, wat ‘barbaar’ betekent. Zelf noemen zij zich
al lang Amazigh, of ‘vrije mensen’. Voor een Amazighe is
gastvrijheid traditioneel belangrijk. In het Rifgebergte
wordt de gast gezien als zegen of een test van God. Een
bekend Amazigh gezegde luidt: ‘Een gast brengt een
zegen of een les.’
Er was eens een vreemdeling die door een Amazigh dorp
in de Rifbergen trok. Hij klopte aan bij een klein huis en
vroeg om water. De gastvrouw nodigde hem uit om te
blijven eten en bood hem een bed aan. Na het ontbijt
nodigde ze hem uit om nog een dag te blijven rusten.
Toen hij na drie dagen verder trok, gaf de gastvrouw
hem brood en vijgen mee.

Amazigh gastvrijheid is niet alleen een traditie, het redt
ook levens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog boden
Amazigh onderdak aan Joodse vluchtelingen. Tijdens de
Algerijnse Burgeroorlog gaven zij bescherming aan
mensen op de vlucht. 
In de bijbel is gastvrijheid aan vreemdelingen een manier
om Jezus zelf te ontvangen. Hoe heilig is gastvrijheid
voor jou? Wat leer jij van nieuwkomers in de stad?
 
 

Sta eens stil bij welke lessen jij van nieuwkomers en
mensen uit andere culturen hebt geleerd. Schrijf er eens
drie op. Wat herken je hierin van God en Zijn Koninkrijk?
Vraag Hem of deze lessen (nog meer) deel mogen worden
van jouw leven. Bid vervolgens specifiek rondom de
waarde van gastvrijheid in jouw leven:

Dat ons hart verwelkomend mag zijn en God ons helpt
om ons huis en leven open te stellen voor de ander
Dat we niet zullen oordelen, maar leren van de
diversiteit van culturen
Dat de verhalen van de ander ons mogen zegenen en
we mogen leren van hun wijsheid
Dat we mogen gaan herkennen dat in iedere
ontmoeting Gods hand en aanwezigheid schuil kan
gaan
Dat we gastvrijheid niet alleen zien als een traditie,
maar als een heilige roeping

Wie zou jij kunnen uitnodigen voor een (eenvoudige)
maaltijd of een kop koffie, misschien wel juist iemand uit
een andere cultuur?

Bid tot slot voor de Amazigh in de stad. Er zijn ongeveer
7.000 Marokkanen in Gouda, wat zo’n 9% van de bevolking
is. Een groot deel daarvan heeft Amazigh wortels. De rest
is Arabisch. Er zijn slechts enkelen onder hen die Jezus
volgen. Bid dat deze minst bereikte groep in de stad met
het evangelie bereikt wordt in daden en woorden.

Leren van Amazigh gastvrijheid

Leessuggestie: Mattheus 25:35-40 
De vreemdeling en Jezus 



Woensdag
24 september



GebedBuurtwerk 

In veel wijken in Gouda wordt buurtwerk aangeboden. Er
zijn wijkcentra, buurthuiskamers en buurttuinen. Een
compliment voor de kerken, organisaties en vrijwilligers
die in de wijk of buurt actief zijn! Deze plekken en
activiteiten zijn belangrijk voor ontmoeting, gezelligheid
en sociale verbinding in de wijk en ook om met elkaar
belangrijke thema’s te bespreken. Maak eens kennis met
het buurtwerk bij jou in de buurt. In Gouda zijn ook
allerlei gebedsgroepen die bidden voor bijvoorbeeld
scholen en buurten. 

Je bent nu op de helft van deze week van Bidden voor
de Buren. Door heel Gouda bidden christenen vanuit
allerlei kerken en achtergronden voor hun buren. Bidden
voor onze buurt en ons geloof uitdragen hoeven we niet
alleen te doen. We mogen elkaar als christenen in de
buurt opzoeken en bemoedigen en dit samen doen.
Vandaag is er de mogelijkheid om andere biddende
buren te ontmoeten en gezamenlijk het gebed van
vandaag te doen. Kijk op de website van Bidden voor de
Buren voor een startpunt bij jou in de buurt zodat je met
buren samen op pad kunt gaan. 

Maak een gebedswandeling door je eigen wijk. Als je
met een groep bent, ga dan op pad in tweetallen. Zoek
eerst uit waar in jouw buurt inloopplekken,
buurthuiskamers of ontmoetingsplekken zijn. Probeer in
je gebedswandeling ook langs één of meerdere van
deze plekken te wandelen en hiervoor te bidden.  
Voor je gaat lopen: bid en vraag de Heilige Geest om
Zijn leiding. Stop gerust onderweg om met aandacht
voor iets te bidden wat je opvalt: wat zie je, wat ervaar
je, waar kan je voor bidden? Bid kort en bondig. Bid
vooral vóór dingen, niet tegen dingen. Zegen wat God al
aan het doen is. Bid met je ogen open: de dingen die je
ziet, inspireren je gebed. Ook helpt het om niet ergens
tegen aan te lopen... Deel aan het eind je ervaringen
met elkaar en sluit af in gebed. 

Mocht een gebedswandeling niet mogelijk zijn: 
Bid voor mooie ontmoetingen en eenheid in de wijk
Bid en dank voor vrijwilligers die zich inzetten voor
de wijk
Bid dat veel mensen mogen kennismaken met God
en met de Bijbel
Bid voor kerken en christenen die nog wat verlegen
zijn in het uitreiken naar de buurt
Zegen de initiatieven van andere christenen in je
buurt of wijk

Leessuggestie: Jeremia 29:4-7
Draag actief bij aan de stad



Donderdag
25 september



Gebed

In de Bijbel getuigt Psalm 46 over God als toevlucht,
een baken van rust in alle dynamiek om ons heen. Het
spreekt overbrullende wateren en bevende bergen,
over oorlogen en verwoesting. Maar het eindigt met
God die zegt: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben’. Wees
stil. 
Plaatsen waar mensen vechten zijn lawaaierig met de
geluiden van oorlog. Door tanks, bommen en geweren.
En mensen die schreeuwen. Sluit je ogen en probeer stil
te zitten, zonder te bewegen. Probeer dat eens een
hele minuut (en dat is langer dan je vaak denkt…). Bid
na een minuut een stil gebed voor vrede in deze landen.
En voor vrede in de harten, gevoelens en gedachten
van buren die gevlucht zijn en in Gouda wonen, op zoek
naar vrede. 

Bid verder:
Voor verzachting van de pijn en het gemis dat ze
ervaren door het achterlaten van hun geboorteland
en familie
Voor mogelijkheden om in contact te komen met
elkaar. Wat kan en wil jij doen?
Dat deze buren Jezus mogen leren kennen als de
Vredevorst, die vrede is en is gekomen om vrede te
brengen

Buren uit oorlogsgebieden 

Leessuggestie: Psalm 46 
God is onze toevlucht

Voor veel mensen is Nederland een toevluchtsoord. Uit
allerlei landen waar onveilige situaties en oorlogen aan
de orde van de dag zijn, vluchten mensen naar Europa
en Nederland op zoek naar een veiliger bestaan. 
In de jaren ’90 kwamen vluchtelingenstromen uit
voormalig Joegoslavië naar Gouda, zoals Bosniërs en
etnisch Albanezen uit Kosovo. Begin deze eeuw
verwelkomde de stad Afghanen en Irakezen. Later
Syriërs. En recent, mensen uit de Oekraïne die naar
Gouda zijn gekomen om een veilige plek te vinden bij
familie of in de voormalige Blokker-locatie waar zij
worden opgevangen. Jaarlijks huisvest Gouda tientallen
nieuwe statushouders. Daarnaast biedt de stad
onderdak aan asielzoekers in Noodopvang de Molenwiek
aan ruim 200 mensen. Ook zijn er ongeveer 400
Oekraïense vluchtelingen in de stad. 

Gouda is altijd een stad geweest waren mensen uit alle
culturen een plek vonden en als ‘nieuwkomer’ hun weg
zochten. Ook vluchtelingen. Dit zijn allemaal nieuwe
buren. Toevlucht zoeken houdt niet op bij aankomen in
het land. Hoe kunnen wij als christelijke
gemeenschappen mensen helpen een nieuw thuis te
vinden?



Vrijdag
26 september



Gebed
De Turkse bakker is mijn favoriete winkel in de wijk,
ook omdat je er veel meer dan brood kunt halen.
Het Turks ondernemerschap kan jou ook niet
onopgemerkt zijn gebleven. Bakkers, viszaken,
slagers, groenteboeren en natuurlijk eettentjes. Veel
Turken zijn ondernemend en trots op hun werk.

Ongeveer 600 inwoners van de Goudse bevolking
heeft een Turkse achtergrond. De meesten van hen
zijn moslims en hun geloof speelt vaak een
belangrijke rol in het dagelijks leven. Toch is het
misschien verrassend om te horen dat Turkije zelf
ooit ook het centrum van de oosterse christelijke
wereld was! In Handelingen lezen we over Paulus
die door gebieden trok die nu in Turkije liggen –
steden zoals Efeze, Galatië en Antiochië - en zijn
geloof deelt. 

Turken zijn zeer gastvrije en vriendelijke mensen.
Het zijn ook geweldige feestvierders! Iedereen die
wel eens getuige is geweest van een Turkse bruiloft
weet dit maar al te goed. Dus als je Turkse buren
hebt, neem dan deze week de tijd om met hen te
kletsen en, natuurlijk, voor hen te bidden!

Er zijn maar weinig volgelingen van Jezus onder de
Turken. Ons getuigenis is hard nodig! Dit keer een ‘doe-
gebed’: zoek op waar een Turkse winkel of marktkraam
is bij jou in de buurt en loop er naar toe om ayran (zoute
Turkse yoghurtdrank) of baklava (zoete Turkse
lekkernij) te halen. Probeer in de winkel op een
positieve manier contact te maken, door bijvoorbeeld
vriendelijk te groeten of een vraag te stellen. Bid terwijl
je terugloopt voor de mensen die je ontmoet hebt. Bid
dat we zout mogen zijn onder hen en alle Turken en
daarmee een getuigenis mogen zijn van Jezus in ons
(Mattheüs 5:13). Bid dat we zoet mogen zijn als honing
en daarmee de smaak van Christus mogen brengen in
hun leven. Geniet ondertussen van je ayran en/of
baklava. 

En verder: 
Bid dat de Turkse moslims in Gouda ontmoetingen
met Jezus zullen hebben
Bid voor hun verblijf in dit land: het leven voor hen is
niet altijd gemakkelijk 
Bid voor het slechten van barrières tussen degenen
die uit Turkije komen en de kerk in Gouda
Bid voor de Turkse christenen in onze omgeving en
stad: dat ze sterk zullen blijven in Christus en in
aantal zullen groeien 

Leessuggestie: Handelingen 13: 14-49
Het evangelie krijgt voet in Turkije 

Turks ondernemerschap 



Zaterdag
27 september



Gebed

Vandaag is het burendag. Mooi dat er zo’n dag is
waarop we samen iets kunnen doen voor de buurt.
Zoveel mensen geven nog steeds aan, zowel onder
jongeren als ouderen, dat ze eenzaam zijn. 

Ik ben altijd geïnspireerd door de ontmoetingen van
Jezus met verschillende mensen die in de Bijbel zijn
beschreven. Vaak staat er: ‘en Jezus zag hem of
haar’. Het is goed om je buren te zien. Wij kunnen
misschien niet zo goed kijken zoals Jezus. Maar
door mensen te zien, door aandacht te hebben
voor mensen, door naar mensen te luisteren, voelen
mensen zich gehoord en gezien en dat is belangrijk
voor iedereen in de stad. 

Hoe kun jij je vandaag inzetten voor de buurt?
Misschien maak je de buurt wat schoner door vuil
te prikken. Of zorg je voor meer bloei in de buurt,
door samen bloembollen te poten. Of maak je een
slenterrondje waarbij je open staat voor contact en
waarbij je iemand uitnodigt voor een bakkie koffie. 
Heb je buren lief als jezelf!

Burendag

Luister naar een lied dat jouw gebed voor je buren
uitdrukt. Bid naar aanleiding van dit lied voor de
ontmoetingen die je vandaag zult hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan: 
God of the City – Chris Tomlin
Feest van genade – Opwekking 820 
Kijken met uw ogen – Schrijvers voor Gerechtigheid
We seek Your Kingdom – Noel Robinson 
Laat het feest zijn in de huizen – Opwekking 553
Build your kingdom here – Rend Collective 
Met open armen – Schrijvers voor Gerechtigheid

Bid verder voor: 
Bid voor een mooie burendag
Bid voor vrolijkheid en gezelligheid
Bid dat mensen uit hun eenzaamheid komen 
Bid voor mooie gesprekken en openingen
Bid voor nieuwe ontmoetingen en verlaging van
spreekwoordelijke schuttingen en muren

Leessuggestie: Marcus 6:34-44
De ander zien en met de ander delen



www.biddenvoordeburen.nl

Wij geloven dat gebed ons eigen leven en de stad verandert. 
Wij verlangen naar een groeiende beweging van samen bidden in de stad. 
Wil je meer weten over dit project? Of over hoe gebed een verschil kan maken? 
Neem dan contact met ons op via de informatie op de website. 

Bidden voor de buren is een samenwerking tussen:
WEC: Reaching Rotterdam
24-7 Prayer Rotterdam
Evangelie & Moslims
Geloven Dichtbij


